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M.m.v. Fanfarekorps “Wilhelmina” o.l.v. Ron van Duffelen 

Meditatie: Ds. W.F. Jochemsen 

Orgel: Kees Havelaar 

 

Fanfare ”Wilhelmina”: Music by Candlelight 

 

Welkom en gebed 

 

Samenzang: Kom allen tezamen 

 

 

Schriftlezing: Lukas 2: 8 - 12 en 25 - 32 

 

Samenzang: In Bethlehems stal 

 

Samenzang: Hoe zal ik U ontvangen 

 

 

Fanfare ”Wilhelmina”: Hymns & Carols 

 

Meditatie: Zalig Kerstfeest 

 

Samenzang: Looft God, looft zijn naam alom 

 

 

 

 

  

Kom allen tezamen, jubelend van vreugde: 

kom nu, o kom nu naar Bethlehem! 

Zie nu de vorst der eng’len hier geboren. 

Kom, laten wij aanbidden, 

kom, laten wij aanbidden, 

kom, laten wij aanbidden die koning. 

De hemelse eng’len riepen eens de herders 

weg van de kudde naar ’t schamel dak. 

Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! 

Kom, laten wij aanbidden, 

kom, laten wij aanbidden, 

kom, laten wij aanbidden die koning. 

O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, 

neem onze liefd’ in genade aan! 

U, die ons liefhebt, U behoort ons harte! 

Kom, laten wij aanbidden, 

kom, laten wij aanbidden, 

kom, laten wij aanbidden die koning. 

In Bethlehems stal lag Christus de Heer, 

in doeken gehuld, als kindje terneer. 

Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis. 

Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis. 

 

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer, 

die zondaren mint, zo nameloos teer; 

die hun wil vergeven, hoeveel het ook zij: 

zo arm werd de Heiland voor u en voor mij. 

U wijd ik mijn vreugd, mijn leven, mijn hart, 

bij U wil ik zijn in blijdschap en smart. 

Geef Gij mij een harte dat steeds U bemint, 

dan ben ik van nu aan voor eeuwig Gods kind.  

 

 

Hoe zal ik U ontvangen, 

hoe wilt U zijn ontmoet? 

O, ’s werelds hoogst verlangen, 

U bent mijn hoogste goed. 

Wil zelf uw fakkel dragen 

ook in mijn duisternis, 

opdat wat U behage 

mij klaar en zeker is. 

Ver van de troon der tronen 

en ’s hemels zonneschijn 

wilt U bij mensen wonen, 

van hen een broeder zijn. 

Met God wilt G’ ons verzoenen, 

tot God heft G’ ons omhoog, 

en onder de miljoenen 

hebt U ook mij in ’t oog. 

Nog eens zal Hij verschijnen 

als richter van ’t heelal, 

die ’t hoofd van al de zijnen 

voor eeuwig kronen zal. 

Nog is die dag verborgen, 

wacht hem gelovig af, 

terwijl de grote morgen 

reeds schemert boven ’t graf. 

Looft God, looft zijn naam alom, 

looft Hem in zijn heiligdom, 

looft des Heren grote macht 

in den hemel zijner kracht; 

looft Hem om zijn mogendheden, 

looft Hem naar zo menig blijk 

van zijn heerlijk koninkrijk 

voor zijn troon en hier beneden! 

Looft God met bazuingeklank 

geeft Hem eer, bewijst Hem dank, 

looft Hem met de harp en luit, 

looft Hem met de trom en fluit, 

looft Hem op uw blijde snaren! 

Laat zich ’t orgel overal 

bij het juichend vreugdgeschal 

tot des Heren glorie paren! 

Looft God naar zijn hoog bevel 

met het klinkend cimbelspel, 

looft Hem op het schel metaal 

van de vrolijke cimbaal, 

looft den Heer, elk moet Hem eren! 

al wat geest en adem heeft, 

looft den Heer, die eeuwig leeft, 

looft verheugd den Heer der heren! 



 

 

 

Samenzang: Hoor, de eng’len zingen d’eer 

 

Hoor, de eng’len zingen d’eer 

van de nieuw geboren Heer! 

Vrede op aarde, ’t is vervuld: 

God verzoent der mensen schuld. 

Voeg u, volken, in het koor, 

dat weerklinkt de hemel door, 

zing met algemene stem 

voor het kind van Bethlehem! 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

 

Hij, die heerst op ’s hemels troon, 

Here Christus, Vaders Zoon, 

wordt geboren uit een maagd 

op de tijd die God behaagt. 

Zonne der gerechtigheid, 

woord dat vlees geworden zijt, 

tussen alle mensen in 

in het menselijk gezin. 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Lof aan U die eeuwig leeft 

en op aarde vrede geeft, 

Gij die ons geworden zijt 

taal en teken in de tijd, 

al uw glorie legt Gij af 

ons tot redding uit het graf, 

dat wij ongerept en rein 

nieuwgeboren zouden zijn. 

Hoor, de eng’len zingen d’ eer 

van de nieuwgeboren Heer! 

Fanfare ”Wilhelmina”: Silent Night   

 

Samenzang: Ik mag hier aan uw kribbe staan 

 

 

Orgelspel 

 

Samenzang: Wees stil en kom wat dichterbij    

 

 

Fanfare ”Wilhelmina”: In the Bleak Midwinter 

 

Samenzang: Hoor de klokken in de toren 

 

 

 

Dankgebed 

 

Samenzang: Ere zij God                                              
 Ere zij God, ere zij God, 

in de Hoge, in de Hoge, in de Hoge! 

Vrede op aarde, vrede op aarde 

in de mensen een welbehagen! 

Amen, amen. 

 

 

Slotwoord 

 

Fanfare ”Wilhelmina”: The Little Drummer Boy 

 For unto Us 

   

Uitgangscollecte 

Ik mag hier aan uw kribbe staan, 

Heer Jezus, licht en leven. 

Ik draag U als geschenken aan 

wat Gij mij hebt gegeven. 

U zij mijn hart en ziel gewijd, 

mijn geest, mijn zin, mijn innigheid. 

O neem ze aan als gaven. 

Voor ik als kind ter wereld kwam, 

zijt Gij voor mij geboren. 

Eer ik een woord van U vernam, 

hebt Gij mij uitverkoren. 

Voordat uw hand mij heeft gemaakt, 

werd Gij een kindje, arm en naakt, 

hebt Gij U mij gegeven. 

Temidden van de nacht des doods 

zijt Gij, mijn zon, verrezen. 

O zonlicht, mild en mateloos, 

uw gloed heeft mij genezen. 

O zon die door het donker breekt 

en ’t ware licht in mij ontsteekt, 

hoe heerlijk zijn uw stralen. 

Wees stil en kom wat dichterbij 

dit kind van Bethlehem: 

het einde, het begin is Hij; 

niets kan ik zonder Hem. 

Hij is mijn water en mijn brood, 

het licht rondom mij heen, 

mijn leven, midden in de dood - 

Hij laat mij niet alleen. 

Hij is de deur die openstaat 

en achter mij zich sluit, 

de herder die met raad en daad 

mij voorgaat, in en uit. 

Hij is een weg, recht door de zee, 

mijn pad in de woestijn, 

zijn ja is ja, zijn nee is nee, 

zijn woord zal waarheid zijn. 

Hij is de wijnstok die mij draagt, 

geplant in Bethlehem, 

Hij geeft mij meer dan God mij vraagt: 

mijn vruchten zijn uit Hem! 

Wees stil en kom wat dichterbij 

en zeg mij zingend na: 

begin en einde, dat zijt Gij, 

alfa en omega! 

Hoor de klokken in de toren, 

hier en daar en overal: 

Jezus Christus is geboren 

die zijn volk bevrijden zal! 

Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 

Hoor de klokken, hoor ze klinken, 

elke toren wijst omhoog: 

zie de duizend sterren blinken - 

God heeft mensen op het oog! 

Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 

Hoor de klokken in de toren, 

hoor ze zingen, hoog en laag; 

Jezus is voor u geboren - 

het is Christusfeest vandaag! 

Halleluja, halleluja, halleluja, amen. 


